
Vrijdag 25 augustus 1916.

Gisteren avond was er muziek op den Kouter en in het Park om de blijde intrede te vieren
van de onderzeesche handelsboot, de Deutschland, die woensdag om 3 uur het anker
geworpen heeft aan de monding van de Weser.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


